
Hé Henkie, 

 

Je antwoord is altijd “Hé Heino” of “Buuuurmannn” geweest, ik hoor het je nog steeds zeggen als ik door de tuin struikel. Hempie 

aan en die grote kale kop over de schutting om vervolgens steevast even een schuttingpraatje met elkaar te maken en alle 

gebeurtenissen in buurt of dorp door te nemen. Nou, Ik heb nog wat schuttingstof voor je. 

Afgelopen zondag was mijn schoonmoeder jarig en we zaten met z’n alle in huis een beetje te smikkelen en te smakken. Op een 

gegeven moment verteld Marieke dat ze aan Sinterklaas een jongenspop van Baby Born heeft gevraagd, een echte pop met een 

piemel. 

Als je lief geweest bent en je krijgt deze pop van Sinterklaas, hoe gaat die dan heten, wordt er gevraagd en allerlei namen doen de 

ronde, Cees, Kareltje, Geurt, Hein en Klaas. Nee antwoord Marieke, ik noem hem “Buurman Henk”.  

 

Er gaat geen dag voorbij of je schiet door mijn knar. De schuttinggesprekken, autootje wassen, beetje rotzooien met de kinderen en 

natuurlijk de verjaardagen en feestjes waar jij intens van kon genieten. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd was je levensmotto. Dit zijn 

toch de herinneringen die ik wil blijven koesteren als ik aan “Buurman Henk” denk.  

 

We zien elkaar, 

 

Heino 

 

 


